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Voorwoord 
 
We leven in een oneven tijd, een slapende enerzijds,  
een nerveuze anderzijds. 
We struggelen ons door uren die ongeleefd aanvoelen,  
zeker nu de natuur inslaapt lijkt alles nog meer op een bizarre thriller, 
een nieuwe fictiereeks waarin we allemaal verdwalende personages  
zijn die enkel leven bij regel en verbod. 
 

De realiteit toont echter veel schoonheid, ja zelfs op de sociale media, 
zelfs daar proberen mensen licht te brengen in de duisternis,  
oprecht en gemeend een ander mens te raken, te bedanken, 
te wijzen op het simpele feit dat we ook nu bestaan,  
ook nu betekenis kunnen hebben voor een ander,  
ook nu kunnen dichten en schrijven,  
ook nu kunnen ontmoeten, en welja in het echt! 
 

Het is allemaal een kwestie van een aanpassend verstand,  
een nog gevoeliger hart, een nog grotere daad van solidariteit, 
door simpelweg een boodschap te doen voor iemand, 
een telefoongesprek met een ander, een gesprek daar of ginds,  
het kan zoveel zijn. 
Ja, zelfs in deze tijd kun je creëren, kun je met verbeelding boetseren,  
ik zou bijna zeggen, moet je de handen aan de ploeg slaan.  
Dit is een uniek moment in ons leven en bestaan. 
Plots worden we teruggeworpen op de essentie van ons wezen:  
we bestaan door de ander, we voelen de onwerkelijke nood aan de ander, 
aan zijn aanraking, de omhelzing, het leven in het strelen, 
het leven op een scène en errond, het bewegen in een groep,  
in een club, in een Unie. 
Zonder dat geen zout op onze patatten, geen kers op de taart,  
geen rare liefde voor elkaar. 
 

Om dat laatste levendig te houden moeten we werken,  
moeten we onze verlangens en noden delen. 
De Unie blijft aanwezig en tracht te verwoorden en te presenteren waar 



we samen al die jaren voor hebben getoverd.  
Dus we mogen onze kruisende levens niet laten verschralen,  
we hebben elkaar nodig, we delen een verhaal, we schrijven verder, 
ergens in het land van ooit ligt de verbeelding te rapen. 
Begin via de ander, het is nodig nu, een oude vriend,  
een collega, een gebuur, je partner, je kind. 
 
Spiegeltje spiegeltje aan de wand,  
wie heeft er de hoogste nood in het land? 
(en nee het is niet altijd jezelf) 
Waar schuilt de eenzaamheid, de honger, waar? 
Waar zit men op het tandvlees? 
Waar dreigt het failliet? 
Waar o waar kunnen we iets betekenen voor een ander en elkaar? 
Waar o waar is ons kleine, tedere, schalkse werk van doen? 
Ik ben ervan overtuigd dat jullie, zorgeloos zijnde,  
weten waar de schoen knelt. 
Dat jullie met wat verbeelding voor verpozing en hulp kunnen zorgen. 
Wij hier in de thuishaven doen mee. 
KOM!!! 
Anderen hebben ons nodig. 
Zorgelozen hebben elkaar vandoen. 
DUS:  Verbreek Verzamel Vertel, nu meer dan ooit! 
Onder het motto:  
 
* Die wil eiers breken moet zijn kiekens eten geven. 
* Een lege portefeuille vul je niet met een stukske taarte allene. 
* Het is niet omdat uw vrouwe onder de kerstboom ligt dat je ze 

gemakkelijk kun uitpakken. 
* Zelfs als alles gesloten is opent den bank zijn deuren! 
* Om geiren te zien moet je uw schoenen niet eerst opblinken. 
* Die hele dagen naar de natuurbeelden zit  te gapen, moet opletten 

dat ie niet wegsleert over zijn eigen bladen. 
* Die nu niet ziet waar dat de klepel hangt, zal nooits meer de klokke 

horen luiden. 
 

A la bonheur, Santé!!! 
 

Geert 



  

 
Intussen bij Roos 
 
Ook bij ons (WZC Biezenheem in 
Bissegem) slaat het coronavirus 
ongenadig toe. Het woonzorgcentra 
telt een 90-tal bewoners en een 80-tal 
personeelsleden. Gelukkig worden we 
wekelijks getest. Ben je positief, dan 
moet je als personeelslid in quarantaine 
(7 dagen); de bewoners moeten op hun 
kamer blijven. Daar de besmetting bij 
onze bewoners bleef stijgen zijn wij ook 
gestart met een Covid-afdeling. Daar 
mag je alleen binnen met een hele 
tenue: een face-shield, mondmasker, haarnet, gele schort met daarover 
nog een wit plastieken schort, en schoenovertrekkers. De bewoners die 
positief testen eten ook op hun kamer, alles met wegwerpgerei. Het 
personeel zorgt ervoor dat ze zoals de andere bewoners niets tekort 
komen. Gelukkig hebben we nu hulp van enkele stagiaires die studeren 
als verpleegkundige. Ze houden de bewoners gezelschap en verlichten 
ook het werk van het personeel. Normaal was er deze maand een 14ð
daagse voor de senioren, met een brunch, feestmaaltijd, 
borrelnamiddagen, optredens, een playbackshow van het personeel. 
Gelukkig kunnen we de brunch, de feestmaaltijden en de 
borrelnamiddagen wel laten doorgaan, dit door afstand van elkaar te 
houden. De was kan zowel uitgegeven worden of door de familie 
gewassen worden.  Als de familie kiest om de was zelf te doen wordt de 
vuile was naar de kelder gebracht. Die wordt daar op tafels gelegd met 
de naam en het kamernummer van de bewoner. De familie brengt dan de 
verse was en neemt de vuile mee. De propere was blijft daar op de tafels 
staan tot de dag erna zodanig dat we het virus niet binnenkrijgen. Er 
wordt wel veel gedaan voor de bewoners zodat dat ze een huiselijk 
gevoel hebben. Het bezoek wordt wel beperkt tot 1 persoon en die wordt 
ook met een sneltest getest, het resultaat weet je na 10 minuten. De 
sneltest is niet 100% betrouwbaar, maar geeft wel een beeld over de 
resultaten van de bezoekers. 
 
Iedereen hoopt dat deze periode snel voorbij is. 

Roos Dooms 



 

Miss you... 
 
Verdorie verdorie toché 
Tes skwon were en de zunne skinkt buiten, 
joat, tes ne skwone herfstdag en kweete genoeg wa gedoan  
want kben beze in minne groten ofé 
 
Moar tussendeure efkes geloerd naar min mailkes en wa zie kik doar? 
Van olles van ulder da we kunnen (her)bekijken ip de kompjuteré 
Waaronder de leveringe aan huis van uldere skwoane boeké 
Ewel merci, ewel mercié 
Welk een andoenlijk filmke es me dadde zegé! 
Met oes lijflied ip den achtergrondé 
òtes ol gelikóéóol gelik wien daj ier zijtóé 
Ik zitte ier nuj verdorie te janken  
en ik kanne met moeite meezingen want k¯ ne krop in min keleé 
 
Tes lange geleen, tes zo lange geleen, tes veel te lange geleené 
Min erte doe zj¯ré 
Kzoe wiln vloeken,  
kzoe wiln ip stroate kom en oes liedje zingen  
uit volle borst om de mensn wakker te skuddené 
Om ze te doen verstoan dat ol gelik es wien of wuk of waddeé 
Da we ollemolle tegare voor mekoar zoen moetn zorgen, 
nuj en ton, vandoage en morné 
 
Ik misse ulderé ik misse de Unie, ik misse de mensen, 
ik misse min moaten, ik misse de zoale en õt cafeetje  
en den bar en de tribuneé 
Ik misse de skoon gedekte tafelkes, de geure van de resto,  
de liedjes die spelen, tgekletter van assieten en couvertsé 
Ik misse de bendes volk ip tkoerke  
met een ticketje in ulder andn om een voorstellinge te ziené 
Ik misse mijn plekske ievers ip de ziekant  
en het gefascineerd horen, zien en voelen van een theatervoorstellingeé 
Ik misse de kaffie en de thee en het tappen achter den toog, 
het gelach en gebabbel van gekende en nieuwe mensné 
 
 



  

 

  
 
 
Ik misse het gevoel van thuiskomen,  
doar, in de Scala, in da Pluimstroatje in Kortrik  
en het oltid gelukkig gevoel achter dak doar geweest benneé 
Verdorie, verdorie toché 
Moar tes skwon wereé 
 
Houd ulder taai en teder! 
Ne dikke pieper voor ollemolle van ier, 
van daar of van elders, 
Tot toné  
 

Triene Nottebaere 



 Hors d' Oeuvre ð 25 jaar theater  

Waar es da fjistje?  
Doar es da fjistje!  
 

Wat met de uitgave van het boek, in het voorjaar, 
een groot feest moest worden, is door de gekende 
omstandigheden anders uitgedraaid. Anders, en 
later, maar daarom zeker niet minder geslaagd.  
 
The survival of the fittest: dat ontdekte Darwin 
lang geleden al. Wie zich aanpast, heeft meer 
kans op overleven. Een vaststelling die zeker van 
toepassing is in 2020: geen handen meer schud-
den, voorlopig geen knuffels meer in ôt wilde 
weg, mondmasker opzetten, anderhalve meter 
afstandé we kennen/kunnen het ondertussen en 
zi®: we st§§n hier nog! Gezond en wel. õt Is niet 
niks.  
 
En dat de Unie zich als geen ander weet aan te 
passen aan rare, onvoorziene situaties, weten we 
na 25 jaar ondertussen ook al. En zo werd bij de 
beperkte mogelijkheden om feest te vieren, het 
idee gelanceerd om 25 voorintekenaars van het 
Hors d'Oeuvreboek toch op een ietwat feestelijke 
en persoonlijke manier hun boek, Hét Boek, te 
overhandigen. Onder het motto: Als de mensen 
niet naar de Pluimstraat mogen komen, awel, dan 
gaan wij wel naar hén toe, naar hún straat, op 
hún trottoir.  
 
En zo kwam het dat Mona, Karolien, Mieke en ik 
uit ons kot zijn gekomené voorzien van de nodi-
ge attributen: Muziek, Koffie en Taart. Geen 
ôtake awayõ maar ôbring itõ ð zo zijn we. Want het 
zijn nu eenmaal rare tijden. 



  

 

 

 
Ter plekke gevoerd en vergezeld van Heroen, 
met zijn camera in de aanslag, hebben we zo elk 
een aantal adressen aangedaan. 25 mensen heb-
ben we aangenaam verrast. Op hun stoep, voor 
eigen deur. In zon en regen, door weer en wind. 
Weet je: als we eenmaal beginnen, zijn we niet te 
stoppen.  
 
25 adressen, 25 verschillende voordeurené ja, 
maar wèl 25 dezelfde reacties! Overal werden we 
met de breedste glimlach ontvangen. Met open 
armen eigenlijk, zoals in ôhet oude normaal'é al 
mochten we ons daar niet toe laten verleidené 
Maar ja, wa wil je: in tijden waarin mensen op 
hun hoede moeten zijn voor contacten, voor men-
sen ôbuiten hun bubbel', blijft het toch altijd aan-
genaam om iemand op de zulle te krijgen, toch? 
En als we dan toch ·ver de zulle gingen, was ôt in 
de achtertuin, buiten, met de vereiste afstand. 
 
Toarte en ne goên boek! Zoals verwoord in het 
gedicht van wijlen Peter Van Synghel dat in het 
boek staat en dat bij elk bezoek werd voorgedra-
gen. Woorden met veel goeste gebracht en recht 
uit het hart. 
 
En muziek, natuurlijk! De Hymne werd immers 
ook hier als begeleidende feestmuziek meegeno-
men. En van al die bezoeken werd een mooie 
montage gemaakt die gezien mag worden! Sjapoo 
voor het geduld waarmee die gemonteerd werd. 
Voor zij die het resultaat nog niet hebben gezien 
(wie? wie?...): je kan het filmke bekijken, en mee 
genieten op de website van de Unie, onder het 
item ôHors d'Oeuvre aan huisõ. Zet het geluid  
vollen bak, en zing, in de spirit van Allez 
Chantez! maar luidop de hymne mee. En als je die 
niet kent, awel dan moet dat veranderen! 
Smakelijk, en veel leesplezier! 

Marijke Dejaeghere 





  

 

 

 

Hors dõOeuvre is nog steeds te koop! Natuurlijk als je het ons vraagt, het 
ideale cadeau in deze bizarre tijden. En het goede nieuws is, we hebben 
er nog. Je kan het bestellen door een mailtje te sturen naar 
reservatie@uniederzorgelozen.be, of na afspraak ophalen bij de Unie. 
Voor het boek betaal je û 27,99 (eventuele verzendingskosten 
inbegrepen). Daarnaast kan je het boek ook vinden in de boekhandel, of 
bestellen via lannoo.be/nl/hors-doeuvre.  

Kadotip 

http://lannoo.be/nl/hors-doeuvre


Lieve Sint, 
 
Vandaag hoorde ik op Radio 1 het heugelijke nieuws dat je een speciale 
uitzondering krijgt om na het avonduur rond te lopené niet in de 
straten maar op de daken. Het doet me deugt om dit te lezen in de 
ôMoniteur Belgeõ. Deze reclamevrije krant ondersteunt wel het 
bedrijfsleven.  
 

BELGISCH  
STAATSBLAD  

MONITEUR  
BELGE  

 

Lieve Sint, 
 
Vroeger waren de pannen op het dak gladé wegens de opwarming van 
de aardbol is dit al wat beteré maar nu heb je te maken met de 
onzichtbare, onruikbare vijand Covid19. In plaats van 
geitenwollensokjes over uw schoenen en de voetjes van uw wit paard te 
trekken, moet je nu een mondmasker dragen.  
 
Het pakje dat ik  bestelde zal wel geleverd worden door B-post.  
 
Ik ben veel zeer braaf geweest dit jaar (en ook de vorige halve eeuw), ik 
vraag je gewoon om het bordje ôCyril Verschaevestraat te Markeõ te 
veranderen in Frida Lavergestraat. Frida is overleden en was een lid van 
het verzet tijdens WO 2, samen met haar man Omer. 
 
Uw braaf kapoentje, 
 
tot volgend jaar. 
 

Frank Mulleman 



  

 

 

Vergeten of  niet vergeten? 
 
Iedereen weet dat ik van nature een sociale media beest ben; dagelijks 
levert Facebook mij een hoop herinneringen aan gedachten, momenten, 
fotoõs en dergelijke die ik in de loop der jaren gepost hebé 
Vandaag 4 november 2020 zie ik een herinnering passeren aan een 
gedeelde post van de Unie van 5 jaar geleden: òEr zijn nog heel wat 
gegadigden die geen kaartje voor Skowburg voe de Scala konden 
bemachtigen. Heb je tickets en kan je toch niet komen, geef dan een 
seintje aan de Cultuurwinkel. Geef toe, lege plekken ontsieren toch een 
schoon gevulde zaal.ó 
 
Het contrast met vandaag kan niet 
groter zijn! Een theatervoorstelling 
is op heden totaal ondenkbaar; laat 
staan een schoon gevulde zaalé 
Daar krijgt menig viroloog terstond 
een hartverzakking vané  
 
Het beestje is hier al een tijdje en het 
wil voorlopig niet wijkené en 
hoewel het nu toch al lang duidelijk 
moet zijn dat zelfs het virus geen onderscheid maakt tussen kleur, rang 
of standé blijkt die zelfde sociale media het virus te gebruiken om een 
onderscheid te makené Fout denk ik dané  
 
ò2020 is een jaar om te vergetenó ð òik wil een jaar verder zijnó ð ò2020 
sucksó ð tja we hebben het even niet zoals we het zouden willen 
hebbené maar ik wil 2020 niet vergeten; ik heb een massa mooie 
momenten gehad dees jaar!!! Ook leerrijk!! Ons gezin met twee zonen 
van 21 ®n 23 jaar oud hele dagen thuisé en het werkt!! Het werkt heel 
goed zelfs!!! Waarom dan 2020  vergeten???  
 
ôElk nadeel heb zijn voordeelõ heb ik wel eens gehoordé en hoewel ik 
enkel voor mezelf kan sprekené het gaat me wonderlijk goedé ik mis 
jullie allen massa veel!!! Maar we geraken er wel!!! 
En laat ons 2020 nooit vergeten!!! 
Knuf xxx. 

Mie Deneve 



De werken van Bert 
 
Van januari tot oktober liep Bert, mits een kleine onderbreking omwille 
van Corona, stage bij de Unie der Zorgelozen. Maar wie is Bert nu 
eigenlijk en wat heeft hij allemaal gedaan binnen de Unie? Mona (zie het 
artikel Mona Wie? Verder in dit krantje) vroeg het hem. 

 
Via de VDAB kreeg ik de 
kans om aan de slag te gaan 
bij de Unie. Ik startte eind 
januari de zes maanden 
d u r e n d e  s t a g e  d i e 
uiteindelijk pas eind oktober 
eindigde. In het begin hielp 
ik vooral met wat allround 
klusjes zoals vensterbanken 
s c hur e n  e n  la kk e n , 
rondrijden met het busje, 
boodschappen, praktische 
klussen, meehelpen met de 

Resto Ratatouille, Allez, Chantez! é Later kwam het creatieve werk. 
Voor de stage begon wisten ze bij de Unie al dat ik veel bezig was met 
schilderen en graffiti en ik kreeg daar ook de kans toe.   
 
Ratjes 
 
Het idee van de ratjes kwam van 
Geert, hij is afkomstig van Harelbeke 
en de supporters van de voetbalploeg 
van Harelbeke worden ratten 
genoemd. Het plan was om hier en 
daar een verborgen ratje te schilderen 
en zo zijn we geëindigd met 25 ratjes 
die verstopt zitten over het hele 
gebouw. Dit was het eerste creatieve 
projectje dat ik mocht realiseren 
binnen de Unie, maar niet het laatste! 
 



  

 



Muurschildering  
 
H e t  g r o o t s t e  w e r k  i s  d e 
muurschildering op de binnenkoer. 
Eind augustus begon het tekenen van 
een ontwerp. Zo zijn er veel 
gepasseerd die uiteindelijk in de 
vuilbak belandden en dan enkele die ik 
bijhield. Uiteindelijk was er een 
ontwerp en zo begon ik midden 
september met het tekenen op de 
muur. Het plan was om klaar te zijn 
tegen 16 oktober, met de grote 
boekvoorstelling, maar het werd een 
weekje later. In totaal duurde het dus 
2 maanden van begin tot einde om het 
werk op de muur te zetten. 
 
Het was de bedoeling dat je er naar 
kan blijven kijken en nooit alles in 
één oogopslag gezien zou hebben. 
Wat er ook zeker moest in terug 

komen was de vergelijking met de Unie zelf, de Unie is een sociaal-
artistieke werking en dat moest duidelijk aan bod komen in het werk. Het 
is een geschilderd beeld met veel actie, beweging en verbeelding net 
zoals op een scène. Maar ook geeft het mijn beeld van de maatschappij 
weer. Langs de rechterkant heb je kerk en staat die met een kritische blik 
toekijken op het volk, langs de linkerkant kan je een liefdevol tafereel 
aanschouwen. Twee kanten die ons leven en onze handelingen continu 
beïnvloeden. 
 
Als laatste wil ik graag nog de Unie bedanken voor de kansen om dit 
alles te mogen realiseren. Ik kreeg de tijd en het materiaal om te doen 
wat ik wou, wat op andere plaatsen niet altijd evident blijkt. Maar 
ondanks dat ik hier mijn ding mocht doen, is er nog een groot verschil 
tussen thuis mijn goesting doen en hier mijn goesting doen. 
 

Bert Lelieur en Mona Janssens 



  

 



 

Weten 
 
Of je weet, ofwel je weet niet. Weten kan goed voelen, edoch 
onbehaaglijk. De gedachte dat je beter onwetend blijft, ken je best wel. 
Het kan dat je weten weert. Zelfs wanneer je bewust weet en het weten 
koestert, worstel je misschien, omwille van waarheid, met jezelf en of die 
ander. Speelt durven delen een rol?  
 
Wat wanneer je onwetend bent, of het toch vermoedt te zijn? Je stelt 
algauw anderen in vraag. Waarom werd net jij in het ongewisse gelaten? 
Is er een reden? Is er opzet in het spel? Als niemand jou in de dagen 
nadien inlicht, voel je diep in jezelf weerstand. Vaak maak je je hard. Je 
stuurt ongecontroleerd verwijten en stelt je tegelijk voor een 
verbindende communicatie koppig op. Veelal vecht je tegen een bierkaai. 
Niemand hoort, noch leest jouw frustratie of wil in jouw verzoek 
meestappen.  
 
Het kan natuurlijk ook anders. Geleidelijk neem je met de situatie vrede 
doordat je begrijpt dat je die negatieve overtuiging enkel voor jezelf 
creëerde. Uiteindelijk verlies je in beide gevallen in dat weten interesse. 
Jouw luisterbereidheid houdt het voor bekeken. Je hoeft niet langer te 
weten. 
 
In sommige gevallen wil je wel weten en wordt het jou niet toegestaan. 
Erdoor weet je wel niet, maar eens je dat aanvaardt, graaf je tegelijk niet 
langer. Bovendien ben je nooit van enige inhoud zeker. Het kan dat de 
zender jou nauwelijks een juiste afdruk van de werkelijkheid geeft, je 
wordt bij het werven zelf ogenschijnlijk verblind, erin geluisd of je kan 
moeilijk volgen. Als blijkt dat jouw weten foute informatie bevat, weet je 
in c niet, en denk je het louter voor een bepaalde tijd. Het hoe doet er 
nauwelijks toe. Of je er iets bij opsteekt is zeer de vraag. Wat als je het 
menselijke aspect erin kan zien? Je wist sowieso wél, enkel die ene 
waarheid naar behoren niet. 
 
Misschien mogen we ervan uitgaan dat je best zélf enige 
verantwoordelijkheid voor elk weten draagt. Net als geschiedenis in 
vraag kan gesteld, zeker als die een halve waarheid in functie van 
evenwicht dan wel heerlijke verbloemingen bevat omdat die zich erdoor 



  

 

lijkt te herhalen of interessanter oogt, kan je dat wat je tot jouw eigen 
weten opneemt bewust in overweging nemen. Je kunt jezelf afvragen: 
Hoe voed ik die werkelijk? Wellicht luister je bij het werven meestal 
nauwelijks oftewel mag je voor jezelf grif toegeven dat je op die 
momenten meer dan nodig dwaas door die ene paarse bril neigt te kijken. 
Je schrijft dagelijks mee geschiedenis; dat wel. Maar, hoe kneed je die 
best zelf? En, durf of wil je wel kneden, ofwel gekneed worden? 
 
Authenticiteit juich ik toe. Ondervinding vertelt me echter dat elk 
individu zijn eigen waarheid leeft en spreekt. Ik stel voor mezelf vast dat 
ik graag en flamboyant als het moet die delen in functie van de luisteraar 
kleur. Wat ik dus diep in mezelf weet, koester ik en deel ik slechts in een 
veilige omgeving. Doch, waarom bescherm ik mijn weten danig? Blaast 
angst voor weerstand bij de luisteraar mij vooraf omver? Wil ik niet 
gelezen? 
 
Leven in overgave zou je prachtig, bijna bevrijdend kunnen noemen. Je 
laat informatie gewoon aan je voorbijgaan of je neemt enkel welbepaalde 
stukken in jouw eigen weten op. Je deelt vlot waar het kan jouw eigen 
verhaal en weten en je ligt nooit nog wakker van menige reactie. Met dat 
laatste worstel ik nog wat. De gedachte dat niets hoeft dat deel van mijn 
wijsheid te zijn zolang het voor mezelf onbruikbaar is, geeft me 
daarentegen kracht. Het feit dat ik iéts weet, stelt mij gerust. Ik ben 
immers uniek. Doch ik stel me sterk de vraag; kan je en iedereen dat zo 
zien? De maatschappij schenkt waarde aan weten en schaalt volgens 
diploma in. Verwerf je niet, dan weet je niet. Zwijg je en ook ik dan 
beter? 
 
Ik geloof in mensen, in talenten en een intermenselijke bevruchting. Zijn 
wij niet eenieder dat deel van het geheel? Als weten mag, kan en 
misschien een beetje moet, mag niet weten evenzeer. Vrijheid binnen 
weten verscherpt alle zintuigen, en dus de maatschappij. Weten wat 
goed voor jouw eigen zelfbeeld is, lijkt mij zelfs in functie van onze 
samenleving een fijn weten. Dat mensbeeld beent vast en zeker op 
termijn bij. Ik weet het; het stemt me gelukkiger. En jou? 
 

Linde Moreel 



 

 

Benoit Goethals 



  

 
Mona wie? 
 
Hallo! Ik ben Mona en sinds midden 
september loop ik stage bij de Unie, maar 
wie ben ik nu eigenlijk? 
 
Zoals ik al zei, ik ben Mona! Ik ben 22 
jaar en studeer sociaal-cultureel werk aan 
Vives Hogeschool. Sinds kort help ik op 
woensdag ook mee in voedselbedeling 
De Vaart samen met Caroline aangezien 
ze daar handen te kort hebben. Ook 
probeer ik mijn ervaringen bij de 
voedselbedeling te koppelen aan de 
activiteiten van de Unie in de vorm van 
een project. 
 
Daarnaast heb je mij misschien al kunnen spotten toen ik mee hielp bij de 
boekvoorstelling, ôDNA van de participatieõ of ôHuizen on tourõ. Of 
misschien ben ik wel al aan jouw voordeur een gedichtje komen 
voorlezen toen we Hors d'Oeuvre bij enkele voorintekenaars aan huis 
gingen afgeven. 
 
Maar ik doe ook nog dingen naast de Unie. Zo werk ik in het weekend 
als jobstudent in Bio Planet Kortrijk en heb ik een eigen studenten- 
onderneming waar ik taartjes en ander gebak maak. Ik heb een hond 
(Laika), vier kippen (Marie-Jeanne, Olga, Suzanne en Shaniqua), een haan 
(Jacques) en een lief (Ernest). 
 
Wie mij al heeft ontmoet zal waarschijnlijk wel gemerkt hebben dat ik 
geen prachtig West-Vlaams accent heb. Dit komt doordat ik ben 
opgegroeid in het mooie Bonheiden, gelegen naast Mechelen. In de 
zomer van 2019 ben ik met heel mijn hebben en houden naar het verre 
Kortrijk getrokken om te gaan samenwonen met mijn vriend. 
 
Hopelijk kunnen we elkaar snel in het echt ontmoeten zodat jullie jezelf 
ook aan mij kunnen voorstellen! 
 

Mona 



 

 

Aan het rode lijntje onder de titel vanwege Microsoft Word merk ik dat 

het woord nog niet officieel ingeburgerd is. Het virus daarentegen 

begint dat wel al aardig te doené                

Mijn jongste pagadder heeft een gloednieuwe job, jawel! Voor 12 stielen 

en 13 ongelukken is hij nog iets te jong, laat ons zeggen dat hij aardig op 

weg is. Maaré hij begint er telkens enthousiast aan, vastbesloten omé

voor een tijdje een inkomen te hebben. Dit keer dus: contact tracer, 

zowaar een zopas uitgevonden beroep !  

En dan zijn relaasé Beetje tenenkrullend eigenlijk. De amateuristische 

manier waarop dat wordt aangepakté De job begint met een 

introductiedag. Een Powerpoint over het formulier dat moet ingevuld 

worden bij elk telefooncontact. Poepsimpel, maar toch blijkbaar een 

Powerpoint waard. In de namiddag dan een rondleiding in het gebouwé 

óHier zijn de wcõsó - (òBen ik al drie keer geweestó, zegt hij). Tjah. Okee, 

de dagtaak kan beginnen. Wat zoveel betekent als: wachten tot er op het 

scherm een contact opfloept, waarmee je dan telefonisch verbinding 

maakt. Een standaardlijstje van vragen overloopt. Elk op zijn/haar eigen 

manier. En dan dus zijn relaasé  

Ginder links van mij heel strakke telefoons (je moet het hem zien 

nadoen), òMevrouw, hoor ik daar iemand hoesten in de achtergrond, 

heeft die wel een mondmasker op?ó Aan de rechterkant dan weer iemand 

die het heel cool aanpakt, òJow, gaat het een beetje?ó Hilarisch! Maar je 

zou dus verwachten dat die opspoorders handen en vooral oren te kort 

komen om die oproepen te doen. Niets is minder waar... Uren en uren 

zitten ze te wachten tot er iets op hun scherm floept.  

Nieuw aangeworven bellers zitten naast ôanciensõ om te zien hoe het in 

zijn werk gaat, en vragen of er dan echt zo weinig werk is. Het 

computerprogramma werkt blijkbaar niet optimaal. Soms komen er nog 



  

 

eens nummers door van de vorige lockdown. Dan hoort hij overal 

rondom òSorry, dat is een vergissing.ó  

Contact tracing, dat het niet werkt is echt niet verwonderlijk. Dus 

bedenk ik manieren om de job voor mijn zoon toch zo plezant mogelijk 

te houden. Een bore-out ligt namelijk al op de loer. Wat alsé hij nu 

eens zijn contacten zou aanspreken met òIk weet niet of u het weet, 

vandaag is het internationale gedichtendag, mag ik een gedicht 

voorlezen?ó Of: òHebt u deze mop al gehoord?ó Mensen kunnen 

evengoed geëntertaind worden tijdens dat obligate telefoontje. Biedt 

toch mogelijkheden? Werkloze comedians, hier ligt een werkveld 

helemaal open! Geen diplomavereisten...  

Linda Dedeurwaerder 

 

 

 
Tima Miroshnichenko  



 

:/ 6%2 ȣȢ 
 

:Ï ÖÅÒ ÅÎ ÔÏÃÈ ÂÏÖÅÎ ÍÅȢ  
:Ï ÄÉÃÈÔ ÅÎ ÔÏÃÈ ÖÅÒÌÏÒÅÎȢ  
6ÅÒÌÏÒÅÎ ÉÎ ÄÅ ÍÁÓÓÁȢ  
-ÁÓÓÁÌÅ ÏÎ×ÅÔÅÎÄÈÅÉÄȢ  
6ÅÒÚÏÎËÅÎ ÉÎ ÅÅÎ Ú×ÁÒÔÅ ÚÅÅȢ  
$Å ÒÕÇÚÁË ×ÅÅÇÔ ÔÅ Ú×ÁÁÒȢ  
)Ë ÓÔÁ ÓÔÉÌ ÅÎ ÔÏÃÈ ÂÅ×ÅÅÇ ÉËȢ  
,ÏÏÄ ÉÎ ÄÅ ÓÃÈÏÅÎÅÎȢ  
$ÏÌÅÎ ÉÎ ÅÅÎ ÄÏÏÌÈÏÆ ÍÅÔ ÄÅ ÓÌÅÕÔÅÌ ÉÎ ÄÅ ÈÁÎÄ  
ÏÐ ×ÅÇ ÎÁÁÒ ÈÅÔ ÖÏÌÇÅÎÄÅ ÄÏÏÌÈÏÆȢȢȢ 
$Å ÍÏÅÄ ÓÁÍÅÎÒÁÐÅÎ  
ÏÍ ÄÅ ÏÇÅÎ ÔÅ ÏÐÅÎÅÎ ÅÎ ÔÅ ÓÌÕÉÔÅÎȢ  
$ÒÏÍÅÎ ÄÉÅ ÍÅÅÒ ÂÅÔÅËÅÎÅÎ ÄÁÎ ÄÅ ÒÅÁÌÉÔÅÉÔȟ  
ÄÁÁÒ ËÁÎ ÉË ÊÅ ÎÏÇ ÏÍÁÒÍÅÎȢ  
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Filip Dumolein 
 


